Cantatedienst

zondagochtend
24 maart Amstelkerk
10.00 uur

Ouderkerk a.d. Amstel

Ogen en Oren
in de Amstelkerk

Komende zondag, 24 maart, is er een cantatedienst in de Amstelkerk
waarin de ogen en oren centraal staan.

De cantatedienst begint met twee toonzettingen die de woorden *mijn
ogen zijn gevestigd’ ieder een eigen kleur geven.

Deze tekst uit psalm 25 is onlosmakelijk met de 3e zondag van de 40-
dagen verbonden en resoneert, op zondag Oculi, steeds mee als
grondtoon of boventoon in de lezingen en liederen die we horen en
zingen.

In de dienst klinken onder meer Psalm 25 van J. Criger, een Kyrie van
W.A. Mozart en delen uit de cantate ‘Gott sei mir gnadig’ van Johann
Kuhnau (de voorganger van J.S. Bach in Leipzig).

Het instrumentaal ensemble speelt een deel uit het Divertimento voor
strijkkwintet van Michael Haydn.

Voorganger is ds. Benedikte L. Bos.

M.m.v.

Marijke van Kooten & Mirjam Vos, viool

Tjitske Wijzenbeek & Liz Ralston, altviool;

Mieke van Loon, cello en Sylvia Maessen, Contrabas
Chorus ad Hoc o.l.v. Eric Jan Joosse

Iedereen is van harte welkom om deze dienst met open ogen én oren
actief mee te beleven.

Om de cantatediensten mede mogelijk te maken is er een deurcollecte bij de uitgang van
de dienst. Wilt u liever thuis een bijdrage over maken, dan kan dat op bankrek.nr.
NL81RABO 0351803629 t.n.v. Prot. Gemeente Ouderkerk a/d Amstel, o.v.v.
cantatediensten.



