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  Water ten leven  

de Bron bezongen 
 

 
 

 
 

Op deze derde zondag in de veertig dagentijd gaan de lezingen over water, water 
ten leven. 
 

Het eerste lied dat dan naar boven komt borrelen is het lied ‘U kennen, uit en tot 
U leven’ (gezang 653)  met in het derde vers ‘Gij zijt het water ons ten leven’. 

Een prachtige tekst van Ad den Besten op de schitterende melodie ‘Wer nur den 
lieben Gott lässt walten’. 
U voelt het aankomen, in de dienst zingen we ze allebei. Gemeente en koor 

bezingen de Bron met lied 653 en het koor brengt samen met het 
strijkersensemble aan aantal strofen tot klinken uit de prachtige koraalcantate 

‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ van Felix Mendelssohn Bartholdy.  
 
Na de preek klinkt ‘Ich will Wasser gießen auf die Dürstigen’ van  

Philip Heinrich Erlebach, een enthousiaste, geestdriftige cantate voor koor en 
ensemble. 

 
Mocht u zelf daar met enthousiasme en geestdrift op willen reageren dan heeft u 
daar alle gelegenheid voor. Uiteraard door zingend en luisterend aanwezig te zijn 

maar ook door het mogelijk te maken dat de muziek kan blijven stromen… 
Dat kan bij de deurcollecte bij de uitgang van de dienst, maar dat kan 

desgewenst ook eenvoudig thuis op elk gewenst moment door uw bijdrage over 
te maken op bankrek.nr. NL81RABO 0351803629 t.n.v. Prot. Gemeente 
Ouderkerk a/d Amstel, o.v.v. cantatediensten. 

 
Van harte welkom op zondagochtend 19 maart! 

 
 
Voorganger ds. Jos de Heer.  

M.m.v. Heleen Delis, Madelien Verheij (viool), Liz Ralston (altviool) 
Mieke van Loon (cello), Peter van de Kamp (orgel) 

Chorus ad Hoc o.l.v. Eric Jan Joosse 
 
 

 


